
Alle rechten van deze tekst zijn van de schrijfster Karin Walda. Voor gebruik van iets uit deze tekst dien 
je toestemming te vragen aan Karin Walda. Dit geldt ook voor gebruik in enigerlei vorm in een andere 

context. Bij de tekst dient altijd de bronvermelding Karin Walda of KarinWalda.nl genoemd te worden.      

 

Dit is een hoofdstuk uit het boek in ontwikkeling “Het mensdom in de greep van de 

Slenergie” door Karin Walda.  
 

In mijn boek beschrijf ik dat ik de uitleg geef aan de hand van de bijbel, omdat ik in 
Nederland ben geboren waar de Bijbel een belangrijke leidraad is voor de historie en de 
cultuur. Ik heb het over God, maar dat kan iedere andere benaming zijn voor de 

hoogste energie. 
 

Het ontstaan van de slachtofferenergie en de Slenergie 
 
De slachtofferenergie is een oeroude energie en is ontstaan om de mens de goede 

richting op te leiden, zodat hij weer terug kon keren naar z'n puurheid. Echter heeft het 
een hele andere wending genomen en is het uitgemond in een energiestroom die de 

gehele mensheid laat lijden….de Slenergie. 
 
Het ontstaan van zowel de slachtofferenergie als de Slenergie kunnen we herleiden naar 

het begin van de mensheid, namelijk naar Adem en Eva die in het paradijs leefden. 
 

Alles in het paradijs was puur en liefdevol. Ze leefden in hun puurste vorm, zonder 
kleren en in harmonie met hun omgeving. Het paradijs bevatte alles wat Adam en Eva 
nodig hadden. Ze mochten ook overal gebruik van maken. Alles stond hen ter 

beschikking. Echter was er 1 ding wat verboden terrein voor hen was en dat was van de 
appels eten die aan de boom hingen. Dat had God hen verboden. Maar in het paradijs 

leefde ook de slang. De slang van listigheid. 
 
Ook de slang is door God in het paradijs gebracht. De slang had namelijk een hele 

belangrijke functie. Hij was, net als tegenwoordig onze emoties, een ondersteuning om 
ons iets te leren. Zoals de emoties ons nu iets leren door te laten voelen waarin we ons 

begeven, zo was de slang ook een tool. Om de mens te leren hoe belangrijk de 
zuiverheid, onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen en verbondenheid is. Echter is deze    
functie door de mensheid op een verkeerde manier geïnterpreteerd en werd hij gezien 

als een duivels iets. Zo is hij ook in de verhalen weergegeven, maar hoe kun je leren 
wat goed of slecht voor je is, als je alleen het goede op je pad krijgt? Dat is onmogelijk. 

En omdat het nodig is om krachtiger te worden, maar daarbij ook steeds je zuiverheid in 
de gaten te houden, is het ook nodig om hierin getraind en op getoetst te worden. 

 
De slang benaderde Eva en wist haar te overtuigen dat ze wel van de appels mocht en 
kon eten. Terwijl alles in het paradijs tot haar beschikking stond, wilde ze ook datgene 

hebben wat niet voor haar bestemd was. Ze werd hebberig en ging aan haar gevoel 
voorbij. Ze gaf gehoor aan de honger naar macht, alles willen bezitten, ook al was het 

voor een ander bestemd. Ze liet zich overhalen om wel van de appels te eten. Ze deed 
dit en omdat ze alles wou delen met haar geliefde Adam, verleidde ze hem ook om van 
de appels te eten. Ook ging hij aan z'n gevoel van rechtvaardigheid en puurheid voorbij 

en at ook van de appels. Ze dachten dat het gerechtvaardigd was. 
Totdat de stem van God vroeg of zij van de appels hadden gegeten. Door deze vraag 

sloeg de twijfel toe, voelde ze dat het onzuiver was wat ze hadden gedaan en 
probeerden ze het te maskeren. Dit is ook waar het maskeren vandaan komt. Een 
masker opzetten, zodat je vertroebelde gevoel en het daarbij behorende gedrag 

onzichtbaar wordt. 
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Het had zich opgelost als ze meteen hun zuiverheid weer opgepakt hadden en het eerlijk 

aan God verteld zouden hebben. God zou hen dan vergeven hebben, want God is 
barmhartig, maar ze logen over het feit dat ze van de appels hadden gegeten. 

 
Daarmee waren ze voor de test gezakt. Ze hadden het vertrouwen tussen hen en God 
beschaamd en daarmee hadden ze alles wat vanuit puurheid ontstaan was vertroebeld. 

Ze hadden hun ware zelf verloochend en ze hadden zich van zichzelf, hun zuiverheid en 
God afgewend. Daarom werden ze uit het paradijs verdreven om zo te kunnen voelen 

en leren dat ze aan hun zuivere gevoel voorbij waren gegaan. 
 
Tegelijkertijd werd door de leugen hen de mogelijkheid tot het eeuwige leven 

afgenomen en kreeg de mens te maken met vergankelijkheid. Hierdoor deed de dood 
z'n intrede en kreeg de mens “slechts” één mensenleven. Ze hadden materie verkozen 

boven onvoorwaardelijke liefde en zuiverheid. De vergankelijkheid paste bij de 
beperking van materie en onzuiverheid, terwijl de ziel gewoon onsterfelijk bleef. Iets 
wat past bij energie en zuiverheid.  

 
Onvoorwaardelijke liefde / licht / positiviteit / zuiverheid zal altijd aanwezig zijn en 

blijven in tegenstelling tot haat / duisternis / negativiteit en onzuiverheid. Materie is 
gekoppeld         aan tijd en is daardoor vergankelijk. Energie is altijd in beweging en 
gaat daardoor voorbij aan tijd of plaats en is daardoor onvergankelijk. 

 
Ze kregen verschillende emoties mee o.a. schaamte, angst, verdriet, twijfel en 

boosheid. Ze dwongen zichzelf vanaf dat moment kleren te dragen, omdat in hun 
blootje direct de “vervuiling van hun zuiverheid” zichtbaar was. Dit wilden ze 
voorkomen, want ze schaamden zich en vanaf dat moment waren ze bang voor hun 

eigen naaktheid geworden. 
 

Hun angst zorgde ervoor dat ze slachtoffer werden van hun eigen onzuivere gedrag. Het 
zaadje van de Slenergie was gepland. 
 

God had ze slachtofferenergie meegegeven, maar door hun foute keuzes en gedrag is 
daar de Slenergie uit ontstaan. Want ze hadden de tool volledig anders gebruikt dan 

waar het voor bedoeld was, namelijk om hun weg terug naar hun zuiverheid te vinden. 
Door hun focus te zetten op de negatieve emoties en het onderdrukken van hun gevoel 

(van rechtvaardigheid en onvoorwaardelijkheid) transmuteerde de slachtofferenergie 
naar de Slenergie. 
 

Dit deed God om hen te laten voelen dat ze het anders hadden mogen en kunnen doen. 
Een les die hen zou leren om alsnog terug te keren naar hun zuiverheid. Ze hoefden 

alleen hun gevoel maar te volgen. Maar buiten het paradijs kwamen ze steeds meer in 
conflict met zichzelf en hun gevoel en namen daarom steeds meer afstand van hun 
emoties en gevoel. 

 
De boosheid zorgde ervoor dat ze kwaad werden op zichzelf, maar ook op elkaar, want 

wie was nou verantwoordelijk voor het geheel. Adam gaf Eva de schuld, omdat zij hem 
verleid had tot het eten van de appel. Eva gaf de schuld aan Adam, omdat hij haar niet 
beschermd had tegen de slang. Zo beschuldigden ze elkaar, terwijl ze beiden zelf 

verantwoordelijk waren voor hun keuzes en handelen. 
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Ze hadden immers zelf ervoor gekozen om van de appels te eten en om te liegen tegen 

God, maar ze weigerden om hun eigen verantwoordelijkheid hiervoor te dragen en 
schoven het af op de ander. Echter werd dit niet uitgesproken naar elkaar, maar wel 

gedacht. Er ontstond een strijd die de basis was voor de dualiteit tussen de mannelijke 
en vrouwelijke energie in de mens zelf en de dualiteit tussen mannen en vrouwen in het 
algemeen. 

 
Doordat de emoties negatieve gevoelens met zich meebrachten, werden die ook 

onderdrukt. Adam en Eva waren echter altijd met elkaar verbonden vanuit 
onvoorwaardelijke liefde. Deze liefde werd nu langzamerhand steeds meer weggeduwd, 
want ze wilden beiden hun gelijk halen, maar tegelijkertijd wilden ze niets van hun 

negatieve gevoelens tonen aan de buitenwereld en daardoor bedekten ze alles met de 
mantel der liefde. Echter was die liefde door hun gedrag vertroebeld en de zuiverheid 

was verdwenen. Het werd een oppervlakkige liefde die totaal verbleekte totaal in 
vergelijking met de diepe intense en onvoorwaardelijke liefde die hen altijd verbonden 
had. Ze creëerden een schijnwereld waarin ze zich bevonden waarin alles om de 

oppervlakkigheid draaide, hierdoor konden ze hun diepere gevoelens en pijn maskeren. 
 

Waar ze eerst vanuit pure onvoorwaardelijke liefde met elkaar verbonden waren, werd 
die liefde opeens een obstakel. Iets om je voor te schamen. Doordat Eva alles met haar 
geliefde wou delen, maar beiden ook aan hun eigen verantwoordelijkheid voorbij zijn 

gegaan, hebben ze beiden van de appels gegeten. Hierdoor werd hun zuivere 
onvoorwaardelijke liefde vervuild. Vanaf dat moment werd de liefde ook geassocieerd 

met onzedig gedrag en was de puurheid ervan verdwenen. 
 
De mens is daarna liefde ook gaan verwarren met seks, doordat de lust (de zin in en de 

hunkering naar het eten van de verboden vruchten) ertoe geleid heeft dat ze zich van 
hun ontstaansbron hebben afgekeerd en ze hun puurheid hebben losgelaten. En door 

het loslaten, hebben ze het leven losgelaten en hebben ze zichzelf verdoemd om te 
over-leven (daar komt het Godverdomme ook vandaan…weer het afschuiven van de 
verantwoordelijkheid, want God heeft hen niet verdoemd, dat hebben ze zelf gedaan 

door hun handelen).  
Liefde bedrijven werd seks en lust waardoor de verbondenheid met hun innerlijke bron 

verloren ging. De ware aard van liefde en de puurheid daarvan is daarmee ver van de 
mens af komen te liggen. Dit is de reden waarom zoveel mensen tegenwoordig liefde zo 

vaak verwarren met seks. Ze zijn vergeten wat de ware betekenis en de diepere 
gevoelens ervan zijn en dat kan alleen her-IN-nerd worden door ze weer (aan) te raken. 
Daardoor wordt de mens weer geraakt en wordt de her-IN-nering aan dat gevoel van 

zuiverheid weer naar boven gehaald. Echter komen dan ook alle andere onderdrukte 
gevoelens naar boven en dat is waar de strijd tegen dat gevoel door ontstaat. Ze willen 

de diepe, zuivere onvoorwaardelijke liefde wel voelen, maar de rest willen ze blijven 
maskeren om zo hun verantwoordelijkheid te verbloemen.  
 

Eva was de eerste die met de onzuivere energie (van de slang) in aanraking kwam en 
Adam was langer verbonden met de hogere zuivere energie. Hieruit is het idee ontstaan 

dat mannen waardevoller en belangrijker zijn dan vrouwen. Zij hebben zichzelf hoger 
neergezet doordat ze langer verbonden waren met de zuivere energie. Dit is echter een 
interpretatie van de mens. Eva werd als eerste benaderd en daardoor was ze eerder 

vervuild. Was Adam als eerste benaderd, dan was hij degene geweest die gezien zou 
zijn als lagere energie. 

 
Er is maar één meetpunt en dat is, wie ging aan zijn / haar verantwoordelijkheid 
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voorbij? Het antwoord daarop is: beiden en daarmee zijn ze in dat opzicht gelijkwaardig. 

Beiden hebben zichzelf en daarmee God in de steek gelaten en beiden zijn daar zelf 
verantwoordelijk voor. Het is hun eigen keuze geweest. Dus beide hebben zich verlaagd 

en afgekeerd van de onvoorwaardelijke liefde, de zuiverheid, de veiligheid en de 
eenheid.  
 

Nog dagelijks worden overal ter wereld de vrouwen gezien als de veroorzakers van 
onzedig gedrag en daardoor worden zij gezien als minderwaardig aan de man. De vrouw 

zou de oorzaak geweest zijn van de “ondergang” van de man. Echter wordt hierbij de 
eigen verantwoordelijkheid van de man vergeten. Hij had als mens zelf de keuzevrijheid 
om nee te zeggen, om de verbinding met God en zichzelf zuiver te houden. 

 
Daarna had hij wederom de kans om de verbinding met God en z'n zuiverheid te 

herstellen door eerlijk te zijn naar God, maar wederom maakte hij zelf de keuze om te 
liegen. Dat was de 2e keer dat hij z'n eigen verantwoordelijkheid voorbijliep. Om 
vervolgens voor de 3e keer aan z'n verantwoordelijkheid voorbij te lopen toen het 

aankwam op het dragen van de gevolgen. 
 

Bij dit alles was Adam zichzelf volkomen uit het oog verloren en richtte hij zich bij het 
maken van z'n keuzes en bij het dragen van de verantwoordelijkheid hiervan op de 
buitenwereld...Eva in dit geval, waardoor vanaf dat moment de interpretatie van de 

mens z'n intrede deed en de verantwoordelijkheid voor zijn fouten / verkeerde keuzes 
van binnenin de mens, naar buiten de mens werd verlegd. 

 
Het “beschuldigende vingertje” deed daarmee z'n intrede en de mens heeft vanaf dat 
moment de oorzaak van de problemen in z'n leven ook buiten zichzelf neergelegd. En 

elke keer als de mens weer terugkeert naar zichzelf, zal hij ook deze pijn en 
vertroebeling tegenkomen. Dit is ook de reden waarom mensen het zo moeilijk vinden 

om de oorzaak binnenin zichzelf te zoeken. 
 
Het zaadje van de slachtofferenergie had God gepland om hen eraan te herinneren dat 

ze terug konden en mochten keren naar hun zuiverheid. Door de slachtofferenergie 
voelden ze de pijn van hun leugen. Iets wat noodzakelijk was om weer via hun gevoel 

terug te kunnen keren naar hun zuiverheid. Het gevoel was uiteindelijk altijd hun 
wegwijzer geweest in het leven. Echter focusten ze zich volledig op hun angst, pijn, 

schaamte en twijfel i.p.v. op hun zuiverheid waardoor dit in staat was om uit te groeien 
tot een alles overheersende energie en vanaf dat moment was de Slenergie geboren.  
 

De Slenergie is dus de getransmuteerde vorm van de slachtofferenergie en dus van een 
heel ander kaliber dan de tool van God. 

 
De slachtoffer energie bestaat nog steeds naast de Slenergie. Dit is de energie die 
aanwezig is op het moment dat iemand iets overkomt. Dat is een energie die een korte 

periode aanwezig is. Daarna wordt hij overgenomen door de getransmuteerde vorm 
ervan en komt de Slenergie om de hoek kijken. 

 
De slachtofferenergie is een ondersteunde energie om de mens terug te laten keren 
naar z'n zuiverheid. 

 
De Slenergie is een onderdrukkende energie die de mens afhoudt van z'n zuiverheid. 
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Doordat Adam en Eva de eerste mensen waren en zij de dragers waren van de 

slachtofferenergie met daarnaast de emoties angst, twijfel, boosheid en verdriet, is dit 
ook overgedragen als basisenergie en de basisemoties die ieder mens met zich 

meedraagt. Ze waren echter ook de dragers van de Slenergie. Zo kon de Slenergie zich 
over de wereld verspreiden. 
 

Doordat de slachtofferenergie zo'n impact op de mens had en ze zich volledig focuste op 
het afgescheiden zijn, de pijn en het verdriet is het een volledig eigen leven gaan leiden. 

De getransmuteerde vorm Slenergie, heeft ervoor gezorgd dat de wereld in een 
collectief lijden terecht is gekomen. 
 

Dit werd nog eens versterkt door het feit dat God er alles aan deed om de mens weer 
naar zich toe te halen, weer thuis te krijgen in het paradijs. Hij heeft zelfs zijn zoon 

opgeofferd om het lijden van de mens te dragen. Jezus Christus heeft geleden voor het 
mensdom. En ieder mens heeft een deel van Jezus Christus in zich, dat is het Innerlijke 
Kind wat verbonden is met de Christusenergie. Dus ieder mens heeft ook een deel van 

zijn eigen lijden binnenin zich.  
 

Pas als de mens zijn Innerlijke Kind (zijn ziel) weet te verbinden met het menselijke 
deel en dat kan alleen als de mens zichzelf volledig omarmt, dan heeft hij vrede 
gesloten met z’n eigen IK, met zijn eigen daden en hij z’n eigen pijn vanuit z’n honger 

naar macht doorvoeld en daaruit geleerd om wat er ook gebeurt, altijd weer terug te 
keren naar de zuverheid….God en het Paradijs. Pas dan is de mens instaat om de 

Slenergie weer terug te transformeren naar de slachtofferenergie en zal het leiden zijn 
geleden. Dan is er weer vrede IN de mens. Het GEVOEL van Innerlijke Vrede zal dan 
weer gevoeld, her-IN-nerd en geleefd worden.  

 
Slechts door ons weer te verbinden met onze Innerlijke bron zijn we in staat om de 

Slenergie weer terug te brengen naar de juiste proporties en met de uitwerking zoals hij 
bedoeld was door God. 
 

De slachtofferenergie geeft je dan weer de kans om te leren, bij te sturen en weer terug 
te keren naar je zuiverheid. Hierdoor zal je Innerlijke Kracht toenemen, de veroordeling, 

de angst en de schaamte verdwijnen en zal de onvoorwaardelijke liefde weer geleefd 
worden.  

 
Maar om in staat te zijn om je te verbinden met je Innerlijke bron is het noodzakelijk 
om je denken van de primaire plaats te halen en je gevoel vanuit je buik met 

onvoorwaardelijke liefde (het onderbuikgevoel) te volgen (dus dat is een heel ander 
gevoel dan wat ontstaan is vanuit je hoofd). Iets wat voor veel mensen eng, maar zeker 

aan te bevelen is. Je zuivere gevoel vanuit je buik (je centrum) wat via je het hart gaat, 
zorgt er namelijk altijd voor dat je veilig blijft. 
 

Het is behoorlijk confronterend en soms zelfs pijnlijk wat je tegenkomt als je je gevoel 
volgt, maar juist daardoor blijf je veilig, omdat je weet dat het zuivere gevoel je 

waarschuwt wanneer je van je pad af bent gegaan. Zodra je een onprettig gevoel 
tegenkomt, word je geconfronteerd met een levensles of een afwijking van je 
levenspad. Je zuivere gevoel is daarom ook een zuivere betrouwbare gids. 

 
Als je luistert naar je buikgevoel wat via je hart stroomt en je gevoel volgt, volg je jouw 

unieke pad en dan blijf je veilig doordat je verbonden bent met je Innerlijke Kracht en 
zuiverheid. Je denken is de verstoorder die verbonden is met en gemanipuleerd wordt 
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door de Slenergie….dus vertrouw op je zuivere buikgevoel wat via je hart stroomt om 

veilig te blijven! 
 

Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht, Karin Walda 💞❤️ 


